De Voedselbank Midden-Limburg ontvangt sinds
kort elke 1e en 3e zondag van de maand een aantal
kratten met producten van de Christengemeente
Midden-Limburg in Baexem. Het is een geloofs-
gemeenschap, die inmiddels al ruim 40 jaar
bestaat. De leden zijn afkomstig uit heel Limburg,
Belgié en Duitsland. De Christengemeente vraagt
haar leden bij een bezoek aan de eredienst iets
mee te brengen voor mensen die op de hulp van
de Voedselbank Midden-Limburg zijn aangewezen.

Kerken lopen leeg, maar de Christengemeenschap
Midden-Limburg heeft over belangstelling niet te
klagen. De eredienst op zondag in de
Baexheimerhof wordt gemiddeld door zo’n 100 tot
120 mensen in leeftijd variérend van piepjong tot
ver in de negentig bezocht. “Mensen voelen zich
bij ons op hun plaats”, verklaart Marna Huijsman,
onze contactpersoon bij deze organisatie. “Wij
denken dat dit komt doordat we een kerk zijn
waarbij het Woord van God bepalend is. We zien
Jezus als onze Verlosser en we blijven dichtbij de
Bijbel. Niet de aankleding en de tradities voeren
de boventoon, maar aanbidding en het eren van
God is een belangrijk onderdeel. Deze boodschap
slaat aan, vooral in deze onzekere tijden, waarin de
(geestelijke) noden steeds groter worden. Mensen
voelen zich bij ons gezien en gehoord en dragen
zorg voor elkaar. Dit komt ook naar voren in de vele
teams die op allerlei manieren bezig zijn om de
kerk levend te houden.

Bij de eredienst op zondag zijn mensen op velerlei
gebied betrokken en de dienst kan via een
livestream.gevolgd worden. Kinderen hebben op
zondag hun eigen nevendienst, aangepast aan hun
leeftijd. Ook wordt er regelmatig een studie-
avond, een lezing of een thema-avond
georganiseerd.”

“De eredienst bestaat uit aanbidding en het eren
van God door o.a. te zingen, gebed, het lezen van
stukjes uit de Bijbel en preken over het Woord van
God. Deze preken worden gegeven door onze
voorganger, andere sprekers van onze kerk of door
gastsprekers van andere kerken waarmee wij
verbonden zijn”, vervolgt Marna. “Ook wordt er
aandacht besteed aan persoonlijke mijlpalen, zoals
een geboorte of een huwelijk. Of als er gebed

nodig is voor onze zieken. Na de dienst komen we
samen voor koffie, thee, een gesprek of gewoon
gezelligheid. Ook is er dan tijd voor het stellen van
vragen. Eenmaal per maand hebben we op
zondagochtend avondmaal. Hierbij staan we stil bij
het offer dat Jezus voor ons gegeven heeft.”

“Als je de kerk levend wil houden, moet je actief
betrokken zijn. Te beginnen bij de aanbidding door
middel van zingen, luisteren tijdens de preek, tot
actief betrokken zijn bij elkaar tijdens de koffie en
de thee.

We proberen onze gasten erbij te betrekken en
welkom te heten. Ook na de dienst - afgesloten
met een dankwoord en zegening - wordt er onder
het genot van koffie of thee, bewust geprobeerd
om een gesprek aan te gaan met de gasten, zodat
Zij zich niet verloren voelen.

“Als Christengemeente Midden-Limburg zijn wij
opgeroepen naar elkaar om te zien en om te delen
en te geven. Hiervan staan verschillende
voorbeelden in de Bijbel. Na een aantal opties
bekeken te hebben, zijn we begin dit jaar klein
begonnen met een lokaal voedselproject DiaNico
(bereik het Leudal), waarvoor we maandelijks
voedsel inzamelen. Toen dat goed liep, keken we
verder. Dat resulteerde in de samenwerking
metwee keer per maand producten inzamelen.
We willen doorgaan met omzien naar minder-
bedeelden, ouderen en eenzamen, mensen met
noden. Op deze manier willen we als
Christengemeente Midden-Limburg er zijn voor de
ander, voor de mensen om ons heen. We willen we
ons licht laten schijnen en zo de genade, goedheid
en liefde van God laten zien”, zegt Marna tot
besluit.

Wie meer informatie wil hebben, vindt deze op
www.christengemeente-midden-limburg.nl, maar
is ook welkom bij de eredienst op zondag in de
Baexemheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem. De
dienst begint om 10.30 uur.



